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Neem nu de vooruitwijzende woorden 
van Jesaja: ‘Sta op, laat het licht je 
beschijnen. Met Kerstfeest is ons 
een licht opgegaan. We worden 
opgeroepen ons door het nieuwe licht 
te laten beschijnen. Kom maar voor 
het voetlicht’ is de oproep, ‘Laat maar 
zien hoe mooi je bent in dat licht’. 
Voor de meesten van ons hoeft dat 
niet. Pontificaal in het zonnetje staan. 
Ik blijf liever zitten. En weer anderen 
zeggen misschien: Laat maar zitten. 
Zo mooi ziet mijn leven er niet uit. 
Laat mij maar uit de picture blijven. 
Maar nu met het kerstfeest. Het feest 
van het licht, mag het en moet het een 
keer: Laat dit goddelijke licht je maar 
eens helemaal beschijnen.

Het is typerend voor dit feest dat de 
oproep alle mensen geldt. Zonder 
uitzondering. De verkondiging is heel 
grensverleggend. Gods openbaring 
geldt alle mensen. Alle volken komen 
af op het licht. Dat spreekt uit het 
visioen van Jesaja, maar blijkt ook 
uit Matteus’ kerstverhaal over de 
wijzen uit het Oosten. Als je in het 
Rijksmuseum in Amsterdam bent 
op de afdeling met oude Hollandse 
meesters, dan zie je het verhaal vele 
malen afgebeeld. Blijkbaar sprak het 
nogal tot de verbeelding. In de lijn 
van de middeleeuwse vertolking van 
het verhaal, beïnvloed door Jesaja, 
zijn de wijzen koningen geworden, 
omkleed met goud, wierook en 
mirre en daardoor kwam men ook 

tot een drietal. In de Bijbel wordt 
geen aantal wijzen genoemd, Maar, 
zo dacht men, drie geschenken, dus 
ook drie koningen. De schilders van 
weleer geven ze ook verschillende 
huidskleuren en zo gaan ze alle 
continenten vertegenwoordigen, de 
hele wereld. Ze zijn op de schilderijen 
ook heel verschillend in leeftijd: een 
oude koning, een jongere en een 
piepjonge koning. Alle leeftijden 
mogen zich laten beschijnen door dit 
grote licht.

Wat brengt dit grote licht teweeg?  
Wat is de bedoeling? Het begin van 
het verhaal is veelzeggend. Wanneer 
de wijzen in Jeruzalem aankomen, 
vallen ze met de deur in huis.  
Ze vragen naar de pasgeboren koning 
van de Joden, want wij hebben zijn  
ster zien opkomen. Deze vreemde-
lingen zijn, in de lijn van de profeet 
Jesaja, opgestaan om zich te laten 
beschijnen door de geboortester van 
de pasgeboren koning. 

En opstaan is het begin van gaan. 
Ze hadden een vreemd licht gezien 
en waren toen gaan reizen. In het 
hele verhaal is “gaan” duidelijk 
een sleutelwoord. Gaan is wagen 
en vertrekken, aankomen en weer 
verder reizen. En soms is gaan een 
wanhoopsdaad: de wijk nemen, het 
vege lijf redden, zoals Maria en Jozef 
met hun net geboren kind moeten 
doen. “Gaan” is een hoofdwoord als je 
in het verhaal van de Schriften naar 
de kern van geloven vraagt. Het is 
de eeuwenoude oproep. Zoals eens 
voor de wijzen, voor Abraham en Sara 
en voor heel het volk, dat wegtrok 
uit Egypte, is het de uitdaging het 

ds. Ellen  
van Sluijs

Bijbelteksten zoeken naar weerklank.  
Soms blijf je aan zomaar wat woorden of een 
welluidende zin haken doordat ze speciaal 
voor jou en je situatie bestemd lijken te zijn. 

Iedereen een kind van God
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waagstuk aan te gaan, weg te trekken 
en je eigen weg te zoeken. Op hoop 
van zegen. Het tegendeel is er ook  
in het verhaal: Herodes en de schrift-
geleerden blijven van angst zitten 
waar ze zitten. Dat tegendeel van 
gaan is er bij tijden in en onder ons 
natuurlijk ook. Soms zijn we niet 
weg te branden uit onze ideeën of 
heilige huisjes en zijn we met geen 
stok te bewegen te gaan. Ook al 
weten we diep in ons hart dat het 
de enige manier is om in je leven 
verder te komen. Het is de kunst 
om van bedreigingen kansen te 
maken. Je kunt je door je angst voor 
het onbekende- welk onbekende 
dan ook- laten verlammen, maar je 
kunt je er ook door laten boeien en 
verrassen. Dan zet een mens zijn 
angst om in vertrouwen en gaat hij 

of zij het toch wagen. Er bestaat een 
oude, heel bekende spreuk: je maakt 
al gaande zelf een weg. Het klinkt zo 
eenvoudig, maar misschien voel je 
de geladenheid ervan. Iedereen die 
leeft gaat een weg. En die levensweg 
ga je zelf, hoogstpersoonlijk, in een zo 
groot mogelijke vrijheid. Zelf, vlakbij, 
in de maatschappij, vul maar in. En 
dan gaande blijven. Soms moet je een 
stuk terug, soms lijkt het wel helemaal 
terug naar af. En het dan toch weer 
wagen. Steeds weer: beginnen waar 
je bent, beginnen zoals je bent.  
Niet wachten op de ideale uitgangs-
positie: Als ik eerst maar weer eens… 
De toekomst begint altijd nu.  
Ik geloof vast: In ieder van ons woont 
zo’n dromende wijze die aanvoelt 
welke weg hij/zij moet gaan en welke 
nieuwe wegen mogelijk zijn.

‘The Three Kings’  
van Richard Hook 
 (1938 - 2010)
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Buurtborrel

Zaterdag 13 december, 
16.00 - 18.00 uur
Dit jaar willen we de traditie van de 
buurtborrel weer voortzetten. Op zaterdag 
13 december zijn de buren van de 
Ontmoetingskerk weer van harte welkom 
op de Buurtborrel. Deze uitnodiging is ook 
voor alle andere gemeenteleden. Jullie 
worden die middag tussen 16.00 en 18.00 
uur verwacht om met elkaar een glaasje te 
drinken ter gelegenheid van de naderende 
feestdagen. Iedere buurtbewoner zal een 
uitnodiging ontvangen. We kijken uit naar 
een gezellig samenzijn.

Terug naar het begin. Er was dat grote 
licht dat over ons is opgegaan en waar 
Jesaja over sprak. Er is de koningsster 
die de wijzen in beweging bracht, en 
die de hele tocht met hen meereist.  
En natuurlijk is de grote vraag:  
Waar staan dat licht en die ster voor? 
Ze verwijzen naar… de Eeuwige, de 
grote, wegwijzende goddelijke kracht 
waaruit Jezus ten diepste geboren is 
en die zijn leven draagt. Uiteindelijk 
geeft dat goddelijke licht ons leven 
zijn bestemming. Soms kom je 
onderweg al even helemaal thuis,  
vind je zoiets als een kind met zijn 
moeder en ga je voor zoiets kostbaars 
door de knieën. Je zet daar je hart voor 
open en je geeft het al je genegenheid, 
zoals de wijzen dat ook deden. 
En daarna is het altijd weer: opstaan 
en verdergaan, in het licht van wat  
ons in dit mensenkind Jezus 
geschonken wordt.

Want onze diepste angst is niet dat we 
ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we een 
onmetelijke kracht bezitten.
Het is ons licht, niet onze duisternis, dat 
ons angst aanjaagt.
En we vragen ons af: Wie ben ik om 
briljant, fantastisch, talentvol te zijn?
Jezus laat ons weten: Je bent een kind 
van God
Met je kleiner voordoen dan je in 
werkelijkheid bent, bewijs je de wereld 
geen dienst.
We zijn geboren om het licht, de glorie 
van God in ons zichtbaar te maken.
Die glorie woont niet in enkelen van ons, 
maar in iedereen.
En als we ons licht laten schijnen, geven 
we onbewust aan anderen toestemming 
hetzelfde te doen.

Gezegende kerstdagen en een 
hoopvol en licht nieuw jaar. 
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Kerst in de  
Ontmoetingskerk
Adventsviering voor de ouderen
Donderdag 11 december, 14.30 uur
Op donderdag 11 december wordt er weer 
een Adventsviering voor de ouderen en 
alleengaanden georganiseerd door de diaconie 
en de PCOB. Deze begint om 14.30 uur met 
wat lekkers, waarna er in de kerkzaal een 
Adventsviering plaats zal vinden, welke geleid 
zal worden door ds. Ellen van Sluijs. Ineke de 
Vries bespeelt het orgel. Na de viering wordt er 
eerst samen geborreld en later wordt er samen 
gegeten. Vanaf 14.00 uur is de kerk open en 
bent u welkom. 

Lessons and Carols
Zaterdag 13 december, 19.00 uur
Op zaterdag 13 december wordt om 19.00 uur 
in de St.-Gertrudiskerk de jaarlijkse Lessons 
and Carols georganiseerd. Middels een aantal 
vaste Bijbellezingen wordt het Kerstverhaal 
ontvouwd. Deze Lessons worden omlijst met 
sfeervolle Engelse kerstliederen (Carols) en 
muziekstukken. Een bijzondere ervaring om het 
feest van het licht op deze wijze in te luiden.

Derde Advent
Zondag 14 december, 10.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is  
ds. Ellen van Sluijs

Vierde Advent
Zondag 21 december, 10.00 uur
Op zondag 21 december zal er om 10.00 uur 
een Adventsviering worden gehouden. In deze 
viering zal Hamid belijdenis van zijn geloof 
afleggen en worden gedoopt. Voorganger is  
ds. Ellen van Sluijs. Tevens is op deze zondag de 
kerstlunch voor de kinderen en (groot)ouders 
van de kindernevendienst en vindt ’s middags 
de kerstviering in het inloophuis plaats.

Kerstnachtdienst
Woensdag 24 december, 22.00 uur
Op woensdag 24 december wordt om 22.00 
uur de traditionele kerstnachtviering 
gehouden. In deze donkere nacht wordt het 
licht gedeeld en is er een aantal muzikale 
verrassingen. Vanzelfsprekend zingen we ook 
de traditionele kerstliederen, die niet gemist 
mogen worden in deze dienst. Voorganger is 
ds. Ellen van Sluijs. Gert v.d. Schoor bespeelt 
het orgel en daarnaast zullen er nog enkele 
muzikale en rituele verrassingen plaats 
vinden. Vanaf 21.15 uur staan de deuren van 
de kerk open en ben je welkom in de grote zaal 
van de Ontmoetingskerk en zal de dominee en 
haar gezin u voorzien van een stuk kerstbrood 
of ander lekkers en koffie of thee. Na afloop is 
er glühwein in de grote zaal.

Kerstochtenddienst
Donderdag 25 december, 10.00 uur
Op donderdag 25 december begint de  
dienst om 10.00 uur. Cantorij “Rejoice”  
o.l.v. Annemiek Vogels zal haar medewerking 
aan deze viering verlenen. Tilly Terheijden 
bespeelt het orgel en de piano. We zingen 
de bekende kerstliederen en lezen 
vanzelfsprekend het kerstevangelie.

Nieuwjaarsdienst 
Zondag 4 januari, 10.00 uur
Op deze datum is er om 10.00 uur een 
nieuwjaarsdienst met mogelijkheid om  
elkaar nieuwjaar te wensen. Voorganger is  
ds. Ellen van Sluijs. Vanaf 9.45 uur is er 
koffie/thee en kunnen we elkaar veel goeds 
toewensen. De dienst zal dan ongeveer rond 
10.15 uur beginnen.
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KERKDIENSTEN IN DE WOONZORGCENTRA
Oecumenische Advents- en Kerstvieringen

Ook dit jaar zullen er weer Kerstdiensten worden gehouden in de diverse zorgcentra
in Residentie Meilust, Reigershorst en de woonzorgcentra van Tante Louise.

Stuijvenburgh
Vrijdag 12 december om 14.30 uur. 
Voorgangers: Pastor Alida van Veldhoven 
en ds. Ellen van Sluijs.

Reigershorst 
Dinsdag 16 december om 10.30 uur. 
Voorgangers: Pastoor Paul Verbeek  
en ds. Ellen van Sluijs. 

’t Nieuwe ABG
Woensdag 17 december om 14.00 uur. 
Voorgangers: Pastor Alida van Veldhoven  
en ds. Ellen van Sluijs.

Residentie Meilust
Vrijdag 19 december om 11.00 uur. 
Voorgangers: Pastor Fredi Hagedoorn  
en ds. Ellen van Sluijs.

Jacquelineflat
Vrijdag 20 december om 14.30 uur. 
Voorgangers: Pastor Fredi Hagedoorn  
en ds. Ellen van Sluijs.

Johan Heuseveldt en Piet de Kam spelen 
orgel/piano in de instellingen van Tante 
Louise. Tevens zullen op die locaties zangers 
van de parochie meewerken.  
In Reigershorst doet het bewonerskoor weer 
mee en in Meilust speelt Johan Heuseveldt 
en zingt Jan Rutten solo, eventueel met  
wat andere zangers erbij. Al deze diensten 
zijn oecumenisch van aard. Dat betekent 
dat iedereen natuurlijk welkom is.  
Ook als je niet woonachtig bent in één  
van deze huizen.
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Bijzondere vieringen de eerste maanden van 2026

De Week van de Eenheid
Zondag 18 januari, 10.00 uur
Op zondag 18 januari vindt in de 
Ontmoetingskerk de gezamenlijke dienst 
plaats in het kader van de week van de 
eenheid. De dienst begint om 10.00 uur. 
Voorgangers zijn pastor Fredi Hagedoorn van 
de Lievevrouweparochie, ds. Albert Veerman 
van de Emmauskerk, Peter Nagelkerk van de 
Schuilplaats en ds. Ellen van Sluijs van de 
Ontmoetingskerk. De dienst staat nog volop in 
de steigers en we zijn druk bezig met bouwen, 
dus verder is er nog niet zo veel bekend.  
Houd de info in de gaten.

Verder zal er in de week tussen 19 en  
23 januari nog een aantal vieringen worden 
georganiseerd. Op woensdag 21 januari zal 
deze in de Ontmoetingskerk plaats vinden 
om 19.30 uur. Ook over de invullingen van de 
diverse vieringen in die week wordt zeker  
nog gecommuniceerd.

Gezamenlijke dienst op  
de Brabantse Wal
Zondag 22 februari, 10.00 uur
Op zondag 22 februari is onze kerk 
gesloten. We vieren dan met alle Brabantse 
Walgemeentes en hun voorgangers samen  
in de Protestantse Kerk te Steenbergen. 
Aanvang: 10.00 uur.

Na groot succes… ook dit jaar weer  
de Bergse Passie
Vrijdag 20 maart, 19.00 uur
De première was groots. Zoveel deelnemers 
aan de bijzondere passietocht door 
Bergen op Zoom. Ook in 2026 willen de 
Lievevrouweparochie en de Ontmoetingskerk 
weer samen een Bergse Passie organiseren. 
En wel op vrijdag 20 maart. We starten in de 
Ontmoetingskerk om 19.00 uur met mooie 
muziek en zang en diverse aansprekende 
teksten. Ook dit jaar zal de muziek uit Jesus 
Christ Superstar centraal staan. Rond 19.30 
uur vertrekken we in stoet door de stad achter 
het kruis aan naar de St.-Gertrudiskerk, alwaar 
Harmonieorkest Kolpingszonen ons weer 
opwacht. Ook jongeren van de parochie, de 
Ontmoetingskerk en hopelijk vele anderen 
zullen meewerken en meelopen. De invulling 
houden we nog even geheim. Ook verrassing 
hoort bij De Bergse Passie. We kijken uit naar 
vrijdag 20 maart, waarop we het lijden en 
het sterven van Christus op bijzondere wijze 
willen uitbeelden en gedenken in stad en kerk. 
Noteer de datum vast.

Kerk-op-schootviering
Zondag 1 februari, 11.45 uur
Op zondag 1 februari zal er weer een 
kerk-op-schootdienst zijn voor de 
allerkleinsten en voor allen, die jong van 
hart zijn. Allen welkom. We beginnen 
om 11.45 uur en het duurt ongeveer 12.15 
uur. Vooraf is er koffie en limonade in de 
grote zaal.

07JAARGANG 31  |  NR. 3  |  KERST 2025GEMEENTEBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM



Het afgelopen jaar heb ik, samen met 
Ellen van Sluijs en vertegenwoordigers 
van andere geloofsgemeenschappen 
en religieuze organisaties in Bergen 
op Zoom, deelgenomen aan een 
reeks inspirerende interreligieuze 
bijeenkomsten op uitnodiging 
van de burgerlijke gemeente en 
burgemeester Margo Mulder. Het doel 
van deze gesprekken is eenvoudig 
maar betekenisvol: elkaar ontmoeten, 
luisteren naar elkaars verhalen, 
en samen zoeken naar wat ons 
verbindt in onze zorg voor mens en 
samenleving.

In een tijd waarin verschillen vaak benadrukt 
worden, is het bijzonder om te merken 
hoeveel gemeenschappelijks er juist te 
vinden is tussen mensen van verschillende 
levensbeschouwingen. Tijdens de bijeen-
komsten kwamen onderwerpen aan bod als 
armoede en bestaanszekerheid, zorg voor 
jongeren, het bieden van troost en zingeving 
in moeilijke tijden, en de rol van geloof in een 
steeds veranderende wereld. Ieder vanuit de 
eigen traditie, maar met hetzelfde verlangen 
om bij te dragen aan een menselijker en 
warmer Bergen op Zoom.

De gesprekken met de burgemeester waren 
open en betrokken. Er was ruimte voor ieders 
stem en ervaring, en dat leidde tot herkenning, 
respect en soms ook tot nieuwe inzichten. 
De burgemeester sprak haar waardering 
uit voor de verbindende rol die kerken en 
geloofsgemeenschappen in onze stad spelen – 
juist in een tijd waarin gemeenschapszin  
niet vanzelfsprekend is. 

Wat mooi om te zien dat geloof, in al zijn 
vormen, kan bijdragen aan de sociale 
samenhang en het gesprek over waarden 
en verantwoordelijkheid. Vanuit de 
Ontmoetingskerk willen we daar graag deel 
van blijven uitmaken. 

De bijeenkomsten hebben inmiddels 
geleid tot het plan om structureel samen te 
blijven komen – niet alleen om te praten, 
maar ook om samen iets te doen. Denk aan 
gezamenlijke initiatieven rond de Dag van de 
Vrede, het ondersteunen van vluchtelingen 
en nieuwkomers, of het organiseren van 
ontmoetingsmomenten in de stad waar 
mensen elkaar zonder vooroordeel kunnen 
ontmoeten.

Het is onze overtuiging dat we, juist door 
verbinding te zoeken met anderen, sterker 
worden in onze eigen roeping: om een 
gemeenschap van geloof, hoop en liefde te  
zijn, midden in de samenleving. 

Het is een fantastisch initiatief van de 
burgerlijke gemeente en de burgemeester 
in het bijzonder. Alle betrokkenen nemen 
deel met enthousiasme, openheid en 
nieuwsgierigheid aan deze gesprekken. Want 
elke stap in de richting van meer begrip en 
verbondenheid is een stap die we samen 
zetten. Laten we blijven bouwen aan een stad 
waar verschil niet scheidt, maar verrijkt – 
waar mensen elkaar zien, spreken en dragen. 

Met hartelijke groet, 
Charlotte Verbraak, voorzitter PG BoZ 

VAN DE VOORZITTER
Samen in gesprek – Interreligieuze ontmoetingen  
op de Brabantse Wal
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Actie Kerkbalans 2025

Na het Kerstfeest waarvan u hopelijk 
heeft kunnen genieten en de 
jaarwisseling start in het nieuwe jaar 
de “Actie Kerkbalans 2026”. Het motto 
is dit jaar: “Samen voor de Kerk van 
morgen”. Tijdens de Actie Kerkbalans 
krijgen alle leden van onze Gemeente 
een e-mail of een brief met het 
verzoek voor een jaarlijkse financiële 
bijdrage. We hopen dat u ook dit jaar 
weer mee wilt doen. Samen kunnen 
we de kerk in al zijn facetten laten 
bloeien.

De waarde van de Kerk
Voor iedereen heeft de Kerk een eigen 
betekenis. Is het een plek waar u God vindt? 
Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, 
uw zorgen kunt delen of naar anderen 
omziet? Of waar uw (klein)kind geloof, hoop 
en liefde ontvangt? Samen zingen, naar 
mooie orgelmuziek luisteren, tot rust komen, 
een kaarsje branden. Het geschenk van de 
plaatselijke kerk is voor iedereen anders. Maar 
voor ontelbaar veel mensen van grote waarde! 
Gisteren, vandaag en ook morgen. Dat geldt 
ook voor onze gemeente. We zijn dankbaar 
dat we van betekenis mogen zijn voor elkaar 
en voor de samenleving. Maar dat gaat niet 
vanzelf. Het kost inzet van vele vrijwilligers, 
maar vraagt ook om voldoende middelen.

Samen voor de Kerk van Morgen
Ook in 2026 willen we het samen kerk-zijn 
vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw 

steun bij nodig! Doe daarom ruimhartig mee 
aan de Actie Kerkbalans 2026. De actie loopt 
van zaterdag 10 tot zaterdag 24 januari. De 
meesten van u krijgen dan een e-mail waarin 
u wordt gevraagd om een toezegging te doen 
voor 2026. U klikt op de link en wordt naar een 
webformulier geleid waarin u kunt aangeven 
hoeveel u wilt bijdragen, in welke maanden en 
hoe u wilt betalen; zelf overmaken (al dan niet 
met een automatische overschrijving) of na 
een betaalverzoek per e-mail van ons. 
Zij die niet per e-mail worden benaderd 
krijgen het toezeggingsformulier door een 
vrijwilliger thuis afgeleverd. Die komt een 
week later uw antwoord weer ophalen.
De groep mensen die geen toezegging doet 
maar wel jaarlijks bijdraagt wordt steeds 
groter. Dat maakt het moeilijker om in 
februari het resultaat van de Actie Kerkbalans 
bekend te maken. Het staat u natuurlijk 
vrij om wel of geen toezegging te doen, het 
belangrijkste is dat u meedoet.
Uw bijdrage is altijd welkom op rekening-
nummer NL29 INGB 0006 9216 12 t.n.v. 
Protestantse Kerkgemeenschap Bergen 
op Zoom, ovv Kerkbalans 2026. U kunt uw 
bijdrage ook overmaken via de webshop of 
de Appostel app. Neemt u bij vragen gerust 
contact met ons op.

Met uw financiële bijdrage kan de Kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Piet Biemond, voorzittercvk@pgboz.nl
voorzitter College van Kerkrentmeesters
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All I want for Christmas is you  *   I want a H
ippopotam

us for Christm
as van Gayla Peevey  *   Santa, tell me

�I want a Hippopotamus for Christm
as van Gayla Peevey  *  Mary, did you know 

�I’ll be home for Christm
as  *   Jingle Bells  *  Last Christmas

In september zijn we weer gestart met de 
Tienerzondag. We hebben het gehad over onze 
verwachtingen voor het komende seizoen.  
En we hebben “geproefd” van de vruchten van 
de Geest en uitleg gehad over het werk van  
de diaconie.

Zelf gaan we aan de slag met wat we voor 
een ander kunnen betekenen. En hebben de 
tegel met het lieveheersbeestje “tegen zinloos 
geweld” aangeboden aan de gemeente.

De komende tijd gaan we nog film kijken,  
het jeugdhonk verder opknappen, samen 
koken en een jeugddienst voorbereiden. 

Op 7 december 2025, 4 januari en 1 februari 
2026 komen we weer bij elkaar.  
Op 21 december gaan we na de kerkdienst 
samen lunchen in kerstsfeer.

Van harte welkom, Liesbeth van Zundert en  
Ina Hageman

TAAKGROEP JEUGD
Tienerzondag 2025-2026

Playlist Kerst 2025 
van onze tieners:Kerst-

tip!

Een heel gevarieerde 
keuze, zoals jullie zien!

10 JAARGANG 31  |  NR.3  |  KERST 2025 GEMEENTEBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM



Kerstlunch

Zondag 21 december 
11.30 uur

voor alle jeugd

Lunchje mee?

We organiseren op zondag 21 december  
om 11.30 uur een kerstlunch voor alle jeugd. 
Als (groot)ouder mag je natuurlijk ook een 
vorkje mee prikken.

Aanmelden  
Voor 17 december 2025  
bij Ruben de Gooijer,  
rubenski_7@hotmail.com  
of 06 - 2871 9189.
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TAAKGROEP JEUGD
Kidspagina Zoek de 20 verschillen!
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Woordzoeker Zoek de 19 woorden en streep deze 
horizontaal, verticaal en diagonaal weg. 
Van links naar rechts of van boven naar 
beneden. De letters mogen meer dan 
één keer gebruikt worden. 

KERSTMIS
KERSTMAN
FAMILIE
LAMPJES
KERSTENGEL

UIL
GOUD
RENDIER
KERSTBAL
ARRESLEE

KERSTKRANS
STERREN
MARIA
JEZUS
LIEFDE

KERSTONTBIJT
DENNENBOOM
KERSTGEDACHTE
JOZEF
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T
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Na groot  
succes…  
ook dit jaar 
weer de  
Bergse Passie
De première was groots. Zoveel deel-
nemers aan de bijzondere passietocht 
door Bergen op Zoom. Ook in 2026 
willen de Lievevrouweparochie en de 
Ontmoetingskerk weer samen een  
Bergse Passie organiseren. En wel op  
vrijdag 20 maart.

We starten in de Ontmoetingskerk om 19.00 uur 
met mooie muziek en zang en diverse aansprekende 
teksten. Ook dit jaar zal de muziek uit Jesus Christ 
Superstar centraal staan. Rond 19.30 uur vertrekken 
we in stoet door de stad achter het kruis aan naar 
de St.-Gertrudiskerk, alwaar Harmonieorkest 
Kolpingszonen ons weer opwacht. Ook jongeren van 
de parochie, de Ontmoetingskerk en hopelijk vele 
anderen zullen meewerken en meelopen. De invulling 
houden we nog even geheim. Ook verrassing hoort bij 
De Bergse Passie. We kijken uit naar vrijdag 20 maart, 
waarop we het lijden en het sterven van Christus op 
bijzondere wijze willen uitbeelden en gedenken in 
stad en kerk. Noteer de datum vast.

Foto: © Marina Popova/Pix4Profs
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Foto’s boven: © Remco Weterings

GEMEENTEBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 15JAARGANG 31  |  NR. 3  |  KERST 2025



PASTORALE BRIEF 
Mens geworden

ds. Marloes 
Meijer
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We zijn als mensen een beetje bang geworden voor elkaar. Althans, voor 
mensen die anders zijn dan wij. Het past bij de tijdgeest. Althans, dat willen 
politiek en media ons laten geloven. 

Daar gaat het steeds weer over de grote 
verschillen tussen links en rechts, arm en 
rijk, theoretisch en praktisch opgeleid, jong 
en oud en ga zo maar door. En die verschillen 
zijn er vaak ook. Maar ik heb goed nieuws: 
dat is helemaal niet erg! Het wordt pas erg als 
we vinden dat iedereen hetzelfde moet zijn 
en hetzelfde moet denken. Dat niemand af 
mag wijken van ‘de norm’. Dat is niet alleen 
heel saai, het is ook gevaarlijk. Want voor je 
het weet worden we bang voor elkaar, sluiten 
we elkaar uit en worden we heel eenzaam en 
eenkennig.

Toen ik het hierover had met een vrouw in een 
AZC zei zij: ‘Dat is allemaal politiek en media. 
Dat moet je niet verwarren met de menselijke 
humaniteit’. 

En daarmee zegt ze precies wat de evangeliën 
ons vertellen met kerst. 

De regels en bevelen van de instanties 
en politiek, en het rekenen en meten van 
plaatselijke ondernemers, leidden ertoe dat 
er geen plaats was waar Jezus geboren kon 
worden. God was niet welkom in die wereld. 
Maar hij kon tóch geboren worden.

Dankzij die ene herbergier die niet rekende, 
maar gunde – al was het dan een bescheiden 
onderkomen.

Dankzij die vader die niet vanuit biologische 
feiten, maar vanuit zijn hart leefde.

Dankzij dat uitschot dat het nieuws binnen 
liet komen.

Dankzij die moeder die verder hoorde dan in 
het hier en nu.

Zij gooiden de deur niet dicht voor elkaar, 
maar openden zich voor de ander. Hun 
menselijkheid maakte het mogelijk dat God 
mens werd, tastbaar, aanwezig in deze wereld. 

Misschien is dat de boodschap die kerst ons 
geeft: open je, ook voor mensen die anders zijn 
dan jij. Open je armen, je hart en je oren om in 
die ander, iets van God te herkennen. En om te 
ontdekken dat je dan zelf ook (veel meer) méns 
bent geworden.

Het is precies dat wat mijn droom zou zijn 
voor de kerken op de Brabantse Wal. Dat we 
ons openen voor anderen. Onze armen, ons 
hart en onze oren. Dat vraagt dat we niet 
bang zijn (ons niet bang laten maken) voor 
mensen die anders zijn dan wij. Sterker, het 
vraagt dat we bewust uit onze comfortzone, 
onze comfortabele bubbel stappen. En dus 
soms ook onze kerk uitgaan. Om een ander 
te ontmoeten. Een ander die ons iets laat 
zien van Jezus. En om bij te dragen aan ‘de 
menselijke humaniteit’ die nodig is om God 
te vinden in onze wereld. En daarmee ook 
onszelf en ons geloof te (her)ontdekken.

Ik hoop dat u mee gaat, op dat bijzondere 
avontuur.

Maar eerst: een mooi kerst gewenst, met allen 
die u dierbaar zijn en allen die u dierbaar 
kunnen worden.
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In deze donkere wereld is het bizarre 
kerstverhaal een hoopvolle boodschap.  
Het kerstverhaal laat zien dat God zijn  
eigen weg naar deze wereld kiest. Hij gaat 
volledig in tegen de wereldse logica. Hij komt 
niet via machthebbers en koningen, regelt 
geen koninklijke ontvangst, maar wordt  
als kwetsbare baby geboren in een stal.  
Hij komt dáár waar het donker is, waar 
mensen dreigen vast te lopen, waar het leven 
knarst en schuurt. Daar wil Hij bij ons zijn. 
God met ons. Het laat iets zien van het diepe 
geheim van het evangelie, (zo schreef ds. R. de 
Reuver). Met die boodschap en opdracht gaan 
we als diaconie, beter gezegd als gemeente, 
aan de slag met de Advent. Zo starten met de 
Engelenpost. Heel fijn dat we daarbij hulp 
vanuit de gemeente krijgen en er voldoende 
engelen zijn om zo aan een waardevolle 
diaconale taak te werken. De Adventsviering 
op 11 december, waar we een fijne viering 
afsluiten met een broodmaaltijd, ook daar 
werken weer een aantal vrijwilligers aan mee.

Tegen de kerst ondersteunen we gemeente-
leden, met een krappe beurs, door hen een 
kersttas met levensmiddelen te geven om 
hen een mooie kerst te geven. Naast de tassen 
hebben we ook aandacht voor een aantal 
mensen door middel van een financieel 
steuntje in de rug.

Januari, als de kerstboom weer op zolder 
staat, heeft de voedselbank een moeilijke 
maand. Het blijkt voor hen dan heel lastig 
om, na de decembermaand, aan voldoende 
producten te komen. Wij doen dan ook een 
extra oproep aan u allen om de kratten, die 
elke zondag bij de ingang van de kerk staan  
en waar we houdbare producten verzamelen, 
te helpen vullen.

Februari, Paasgroetenactie: Waarom een 
kaart met Pasen?
Een paasgroet doet goed. Ontvangers in 
penitentiaire inrichtingen realiseren zich 
daarmee dat er aan hen gedacht wordt en 
dat er mensen zijn die zich inleven in hun 
situatie. Het is goed om de boodschap van 
Pasen ieder jaar weer door te geven.  
De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie 
van de Protestantse Kerk, stichting Epafras  
en het protestants justitiepastoraat waar  
wij als gemeente graag bij aansluiten.  
Tegen die tijd kunt u er meer over lezen.

Al deze acties kunnen we alleen realiseren  
als we jouw ondersteuning, financiële hulp  
en medewerking mogen ervaren.

Zoals God jou nabij is in je nood, mag je zelf 
weer anderen nabij zijn. Zodat ook zij in alle 
hardheid en gebrokenheid iets van Gods  
licht ervaren. 

We wensen u veel heil en zegen in de 
komende maanden.

COLLEGE VAN DIAKENEN
Licht in het donker 

In het tweede weekend van februari barst het 
feest weer los in onze stad. Dat betekent ook 
weer een Vastenavenddienst in dat weekend. 
Deze begint om 12.00 uur en vindt plaats in  
de stadskerk op de Markt (St.-Gertrudiskerk). 
Op het moment van schrijven is de elfde van 

de elfde nog niet geweest. Het thema is dus  
ook nog niet aan de grote klok gehangen.  
Maar weet dat we er weer een geweldig feest 
van gaan maken. In de stad en zeker ook in  
de kerk.

Vastenavendvieringop 15 februari
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TAAKGROEP PASTORAAT 
Nieuwe collega, 
verjaardagen  
en zondag  
Voleinding

Relivisie

Twee keer per maand (en als er vijf vrijdagen 
in een maand vallen zelfs drie keer) wordt 
er via Zuid-WestTV Relivisie uitgezonden. 
Een programma van ongeveer 45 minuten, 
waaraan de gemeentes en parochies uit  
West-Brabant deelnemen.  

Ook onze gemeente doet hier van harte aan mee. 
Het programma wordt telkens in een andere kerk 
opgenomen en bestaat uit een drietal muziekstukken/
nummers door een koor, pianist, organist, een 
jongerenband, solozang, etc. Tevens zijn er altijd 
minstens een tweetal interviews met gemeenteleden van 
de betreffende gemeente of parochie. De laatste keer was 
b.v. Kees de Klerck te gast, toen onze gemeente centraal 
stond. Hij vertelde over de diaconie. In de uitzending 
vanuit de Martinuskerk in Halsteren mocht ds. Marloes 
Meijer zichzelf voorstellen en waren er ook gesprekjes 
met de nieuwe voorzitter van de Kerkenraad in Halsteren 
en met één van de deelnemers van de handwerkclub die 
10 jaar bestond. Ook is er iedere uitzending de agenda, 
en worden er kaarsen aangestoken. Een afwisselend 
programma, waard om naar te kijken. Dit kan via 
ZuidwestTV, kanaal 37 (Ziggo), kanaal 1420 (KPN) of 
via de website van ZuidwestTV. Het programma wordt 
gepresenteerd door pastor Alida van Veldhoven en 
diaken Jan Foesenek van de Lievevrouweparochie, door 
dominee Albert Veerman van de Emmauskerk en ds. 
Ellen van Sluijs van de Ontmoetings-kerk en wordt 
uitgezonden op vrijdag om 10.00 uur, waarna je op elk 
heel uur kunt inschakelen, want het wordt de hele dag 
herhaald.

Dankbaar zijn we met 
de nieuwe collega - 
pastoraal ouderling 
- Ineke de Vries. Zij is 
aan de slag gegaan 
en we maken met 
elkaar plannen voor het 
komende jaar, met als 
jaarthema: Kom, laat ons 
inspireren door het werk 
van Gods Geest! 

Door vragen van gemeente-
leden willen we het vieren 
van de verjaardagen 
continueren, vanaf 70 jaar. 
De eerste viering zal zijn op 
woensdagmiddag 4 februari 
voor gemeenteleden die jarig 
geweest zijn in december, 
januari en februari. Hiervoor 
krijgt u een persoonlijke 
uitnodiging. 

We leven nu toe naar zondag 
Voleinding, waarvoor we de 
uitnodiging bij nabestaanden 
bezorgen. De zondag erna 
is het eerste Advent en 
kijken we uit naar het 
Kerstvieringen. Namens 
Taakgroep Pastoraat wensen 
we u alvast goede, gezegende 
feestdagen toe! 

Ria van der Geer, 
voorzitter Taakgroep Pastoraat 
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Oh, Quand je dors
Ekaterina Levental

Zaterdag 14 maart 2026  |  20.00 uur

Met ‘Oh! Quand je dors’ onderzoekt 
Ekaterina de kracht van dromen en 
verbeelding, als middelen om hoop en 
inspiratie te vinden. 

Inspiratie om nieuwe richtingen te zoeken 
en hoop in moeilijke situaties. Ekaterina 
belicht in dit programma de invloed van haar 
eigen jeugddromen op haar latere leven, en 
die van haar voorbeelden. Wat inspireerde 
componisten om hun meesterwerken te 
maken, wat waren hun dromen, hoe heeft dat 
uitgepakt en wat kunnen wij ervan leren?

Kaarten
Regulier: € 20,00  |  Bas-leden: € 17,50
Vrienden SCO & jeugd t/m 18 jr.: € 15,00

Zebedeus en  
het ganzenbord 
van Wisse
Eric Borrias

Donderdag 19 februari 2026  |  14.30 uur

Een voorstelling voor de jeugd vanaf 6 jaar 
door meesterverteller Eric Borrias naar 
het boek van Koos Meinderts, dat werd 
bekroond met een zilveren griffel. 

Een verhaal over beer Zebedeus die op zoek 
gaat naar de mysterieuze schrijver van een 
briefje. Een voorstelling waarin de kijker/
luisteraar uitgedaagd wordt tot het delen  
van gevoelens en gedachten.

Kaarten
Regulier: € 12,50  |  Bas-leden: € 10,00
Vrienden SCO & jeugd t/m 18 jr.: € 7,50

Cultuurpodium 
Ontmoetingskerk 

Voor meer 
informatie:  
www.scoboz.nl

Eric Borrias, foto: © Jelmer de Haas
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Ekaterina Levental, foto: © Eric Brinkhorst
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Rond de kerken

In deze gemeentebrief leest 
u een heleboel over onze 
gemeente. Met een abonnement 
op Rond de Kerken heeft u iedere 
drie weken heel veel informatie. 

Niet alleen over onze eigen gemeente, 
maar ook over de drie andere van 
de Brabantse Wal. Waar we steeds 
meer samenwerken is het natuurlijk 
belangrijk om goed over elkaar 
geïnformeerd te zijn. Dat kan dus door 
middel van ons regionaal kerkblad voor 
Zuidwest-Brabant: Rond de Kerken. 

Elke gemeente heeft een eigen gedeelte 
in het blad. En het allereerste stuk is 
een algemeen gedeelte. Dat bevat een 
overdenking, veelal van één van onze 
regio predikanten, maar soms ook een 
kennismaking van iemand die voor 
onze regio belangrijk is. Zo stond er in 
het laatste nummer van de afgelopen 
jaargang een overdenking van Jabin 
Schilling, geestelijk verzorger van 
ziekenhuis Bravis. Het blad van  
2 oktober begon met een kennismaking 
met ds. Marloes Meijer, onze nieuwe 
regiopredikant. 

Er zijn twee soorten abonnementen: een 
digitaal abonnement, dat € 17,50 kost.  
Of een postabonnement ten bedrage van 
€ 37,50. Dit laatste wordt u over de post 
toegezonden. Abonnementen kunt u 
opgeven aan mevrouw Paula van Herel, 
06 - 23485 599. De bankrekening is  
NL 46INGB 0003 3542 28, t.n.v. St. Rond 
de Kerken te Bergen op Zoom.

Ad Petermeijer

Even een bericht vanuit het Inloophuis 
in de Williamstraat. Voor wie het nog niet 
weet, we zijn er elke zondagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur. U kunt gezellig kletsen 
met elkaar en met de vrijwilligers. Of ook 
een spelletje samen doen. Dat alles onder 
het genot van een kopje thee/koffie met  
wat lekkers.

Het jaar gaat langzaam richting Kerst en dit 
jaar willen we de kerstmiddag houden op 
zondagmiddag 21 december. We vragen dit 
jaar wel om u aan te melden zodat we een 
goede inschatting kunnen maken van de 
lekkere hapjes, enz. U kunt zich aanmelden 
bij de coördinator Ria van der Geer 
(geerbest@tiscali.nl) of bij ondergetekende 
(blesnl@gmail.com). Als u twijfelt, want als 
ik dit schrijf is Kerst nog ver weg, geef u dan 
graag wel op met een opmerking (twijfel  
of iets dergelijks).

Verder hebben we ook vrijwilligers nodig 
voor koffieschenken en klaarzetten, enz. 
Als u zich opgeeft bent u 1 x per maand 
aan de beurt. Denkt u er eens over, want 
de vrijwilligers die er zijn worden ook 
langzaam een dagje ouder.

En tot slot, we kunnen altijd een gift 
gebruiken. U kunt doneren aan de Diaconie 
op de gebruikelijk bankrekeningnummers. 
Vermeld u wel dat het een gift voor het 
inloophuis is, dan zorgt Marcel voor de rest.

Tot slot wens ik u allen een fijne start van 
het nieuwe jaar, gezellige feestdagen en 
hoop ik u op een van de zondagmiddagen  
te ontmoeten in de Williamstraat.

Rob Blesgraaf, voorzitter werkgroep  
Het Inloophuis

Het Inloophuis
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Iedere eerste zaterdag van de maand is er 
boekenmarkt in ons Kerkelijk Centrum 
Williamstraat van 11.00 - 16.00 uur. Op de dag 
ervoor wordt de boekenmarkt opgebouwd en 
op de dag zelf (na afloop) afgebroken. Dat is 
een heleboel werk en hulp daarbij is altijd  
heel welkom (mijn telefoonnummer is 234 835).  
De opbrengst is voor het onderhoud van onze 
monumentale Ontmoetingskerk en daarvoor 
is heel wat geld nodig.

Sinds ruim een jaar vertel ik in Rond de Kerken 
niet alleen wanneer het boekenmarkt zal zijn, 
maar ook iets over “mijn belevenissen”.  
Dat gaat vooral over de gesprekken die ik voer 
als ik op zaterdag bij “de kassa” zit. Dat is leuk 
werk en daarom volgt nu het stukje over de 
boekenmarkt van november.

Deze boekenmarkt begon goed. De eerste 
bezoeker vertelde dat hij hier dankzij de 
agenda van de Bergse Bode kwam. De volgende 
had online gezocht en ons gevonden. En toen 
hield het vrijwel op. Na een uur was er nog 
maar voor € 10,- verkocht. ’s Middags ging het 
gelukkig beter. Het werd droog, de zon ging 
schijnen en het bezoek kwam op gang. Bij 
het afsluiten om 16.00 uur was de opbrengst 
€ 126,50. Daar komt nog € 50,- bij, want 
een geïnteresseerde kocht voor dat bedrag 
boeken die hem zeer boeiden. Bijna aan het 
eind hadden we een grappige ervaring. Een 
ouderpaar zag bij de jeugdafdeling boeken 
staan waar ze vroeger thuis uit voorgelezen 

Boekenmarkt

werden. Daarvan kochten ze Dik Trom.
De volgende boekenmarkt (en dat is de laatste 
van dit jaar) zal zaterdag 6 december zijn.

Ad Petermeijer

’t Winkeltje
De Ontmoetingskerk heeft een eigen winkeltje. 
De opbrengst hiervan komt ten goede aan het 
onderhoudsfonds. Een aantal dames komt  
elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
bij elkaar. Wij hebben vele leuke cadeautjes 
voor een kleine prijs. Ook voor de a.s. 
feestdagen zijn er cadeautjes te koop. Tevens 
kunt u er voor kerstkaarten terecht. Voor de 
‘Engelenpost’ maken wij ook weer kaarten.  
De kerkenraad heeft besloten dat de uitstalling 
van ’t Winkeltje niet meer passend is in de 
gemeentezaal. Daarom houden wij uitverkoop 
van deze artikelen.

Kerkcafé.
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur  
is de kerk geopend. Koffie en thee staan dan 
klaar. U kunt er terecht voor een praatje of om 
samen een spelletje te doen. 

Heeft u interesse om mee te doen met het 
Kerkcafé? Neem dan contact op met: Ans de 
Laater, fam.de.laater@ziggo.nl of 06 - 3019 4696. 
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COLOFON
Deze gemeentebrief is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente te Bergen 
op Zoom. Wanneer u regelmatig 
informatie wenst over het kerkelijk 
leven, kunt u een abonnement  
nemen op het (regionale) kerkblad 
“Rond de Kerken”. Voor informatie 
hierover kunt u terecht bij  
mw. P. van Herel-van Sprang,  
06 - 2348 5599. U kunt zich ook 
inschrijven voor de maandelijkse 
nieuwsbrief via de website.

Redactie Ella Dwarswaard,  
Eric van der Geer, Kees Gideonse,  
ds. Ellen van Sluijs
Contact redactie@pgboz.nl 
Vormgeving Ruben de Gooijer

 	 Protestantse kerk Bergen op Zoom
	 Ontmoetingskerkboz

www.pgboz.nl

Verspreiding
Ans de Laater en
vele vrijwilligers

Ontmoetingskerk
Bolwerk Zuid 134, 4611 DX
0164 - 236 165

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars 
maakt de nacht minder zwart
Eén hand 
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem 
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst

Eén ster

Uit: Scheppende kracht
Jacqueline Roelofs- van der Linden
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