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Ontmoetingskerk 

Nieuwsbrief 2026-2 
Saaie maand?! 
De feestdagen liggen achter ons, de donkere en saaie januarimaand is begonnen.  
Hoewel, saai… In en rond onze kerken is er behoorlijk wat leven in de brouwerij. 
We brengen u graag op de hoogte. 
 

Brainstorm 
Geen sneeuwstorm en ook geen ‘storm in een glas water’, maar een stevige 
brainstorm over de toekomst van de kerken op de Brabantse Wal. Die komt 
eraan. We staan als kerken in een wereld die nieuw is. Wat we voorheen allemaal 
aan zekerheden hadden, is verdwenen. Wat tot nu toe 'goed' was, lijkt voor de 
toekomst minder goed.  
 
Hoe ga je dan verder? En waarom zouden we dat eigenlijk doen? Daarover gaan 
we nadenken tijdens twee open gesprekken, waarin we de Geest stevig door onze 
brain laten stormen. 

Durf je mee te denken? 

Meld je dan aan voor de meedenksessie op 28 januari om 19.30 uur. 
Locatie: De Baak bij de St Martinuskerk in Halsteren. 

Mail naar Marloes Meijer: m.meijer@protestantsekerk.nl, dan krijg je wat vragen 
om over na te denken ter voorbereiding.  

Kun je niet op deze data maar wil je wél meedenken? 
Laat het dan ook even weten, dan zoeken we een ander moment om af te 
spreken, individueel of met een groepje. 

En: als je iemand kent die je mee wilt nemen, dan mag dat natuurlijk. Ik denk 
bijvoorbeeld ook aan mensen die zich niet meer zo verbonden voelen met de 
kerk, of zelfs helemaal niet verbonden voelen, maar wel geïnteresseerd zijn.  

Werkgroep 
De werkgroep die nadenkt over de samenwerking vergadert deze maand, er is 
een overleg over gezamenlijke Vorming en Toerusting en als collega’s overleggen 
we ook over van alles. Het is fijn dat er zo enthousiast wordt overlegd over de 
(on)mogelijkheden in samenwerking. We doen dat in alle openheid. We 
verkennen kansen, maar proberen ook eerlijk te zijn over onze vragen, 
ergernissen en vrees. Alleen als daar ook ruimte voor is, kunnen plannen écht 
goed worden. 
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Kerkdienst en gesprek 
Het lijkt me heel fijn en belangrijk om de gemeentes wat beter te leren kennen. 
En het lijkt me voor u ook fijn om mij ds. Marloes Meijer (nog eens) te zien. 
Daarom ga ik komende maand voor, ook in (een van) uw gemeente(s). De 
diensten gaan over ‘het nieuwe’ dat God al begonnen is, volgens Jesaja en over de 
opdracht waarmee Jezus zijn leerlingen (ons) de wereld instuurt in Lucas 10. Over 
het avontuurlijk, leuke en spannende daarvan, maar natuurlijk ook over de lastige 
kanten. 
 
In elke gemeente is de dienst min of meer gelijk, hoewel de eigen(aardig)heden 
van elke gemeente ook een plek krijgen. Op die manier kunt u met kerkgenoten 
uit andere kerken van gedachten wisselen over deze diensten. Na de dienst zou ik 
u graag willen ontmoeten.  
 
We gaan met elkaar in gesprek (plenair), maar u kunt ook uw eigen vragen, 
zorgen, gedachten en inspiratie delen in een persoonlijk gesprek – of we maken 
daar een afspraak voor. Heel fijn als u erbij bent op 1 februari in Bergen op Zoom 
(met cantorij Rejoice) 
 

Rouwen en vieren 
Twintig mensen uit de verschillende kerken ontmoetten elkaar in het Kerkelijk 
Centrum aan de Williamstraat in Bergen op Zoom. Daar deelden ze over hun 
ervaringen met verlies en rouw tijdens de feestdagen. Voor sommigen was de 
rouw nog niet in woorden te vatten. Anderen konden iets delen van de pijn van 
het gemis van iets dat er had kunnen (moeten) zijn, of iemand die er niet meer is. 
We zochten met elkaar naar woorden, maar verstonden ook de stilte. En we 
deelden hoe de feestdagen soms tegelijk verdrietig en feestelijk kunnen zijn. 
Initiatiefnemer Eric van der Geer vertelde over zijn persoonlijke motivatie om ‘de 
kas’ naar Bergen op Zoom te halen. En hij deelde de bijzondere ervaringen van de 
afgelopen jaren.  

Na een korte blik in de kerkzaal, vertrokken we te voet en op de fiets naar de ‘Kas 
van rouwen en vieren’. Daar kon iedereen op eigen gelegenheid een kaarsje 
branden, namen schrijven of gewoon even stil staan bij de eigen rouw, juist 
tijdens de feestdagen. Terwijl we er waren begon in het restaurant naast de kas 
een jeugdorkest kerstliederen te spelen. Alsof er werd gezegd: ook mét jouw 
gemis, is er altijd toekomst mogelijk. Een kind wordt ons geboren… 

We zijn blij met deze mooie gezamenlijke activiteit 

 
Reageren op de Nieuwsbrief? 
Wil je reageren op deze Nieuwsbrief? 
Dat kan via communicate@pgboz.nl. Of stuur een briefje naar de Taakgroep 
Communicatie, Bolwerk Zuid 134, 4611 DX  Bergen op Zoom, of neem contact op -
met Eric van der Geer, 06-25097721. 
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