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Brabantse Wal Nieuws

De samenwerking van de vier protestantse gemeenten op de Brabantse Wal
krijgt meer en meer vorm. In de maandelijkse nieuwsbrieven zullen berichten
worden opgenomen van activiteiten we gezamenlijk hebben ondernomen of die
aangekondigd worden. Daarnaast zullen er berichten opgenomen worden van
activiteiten in de afzonderlijke gemeenten, waar jullie ook aan kunnen
deelnemen.

Eric van der Geer.

Hemelvaart: wachten vol verlangen

Op 14 mei vieren we dat bijzondere christelijke feest: ‘Hemelvaart’. We zoeken
naar sporen van de hemel op aarde.

Die zijn misschien wel te vinden bij de Ossendrechtse heilige Ste Marie Adolphine.
Daarom begint deze Hemelvaartsdag voor wie wil met een bezoek aan haar kapel
in Ossendrecht. Om 8.30 uur verzamelen we bij de kerk en lopen naar haar kapel
(500 meter). Daar vertelt Johan den Ouden iets over haar bijzondere levensloop.
Daarna lopen we naar de kerk, alwaar een kopje koffie op ons wacht.

Om 9.45 uur begint de kerkdienst waarin de vier dominees van de Brabantse Wal
voorgaan en de gemeente Woensdrecht als gastgever én inhoudelijk betrokken
is. U weet inmiddels hoe bijzonder dat is. De dienst zal persoonlijk en creatief,
maar ook teer en vol verlangen zijn. Daarom hopen we dat er veel mensen aan
zullen sluiten.

Voor de zekerheid nog eens de begintijd van de dienst, die anders is dan hier en
daar eerder is vermeld: 9.45 uur in de kerk in Ossendrecht.

Namens de voorbereiders en voorgangers,

Ds Marloes Meijer

Gezamenlijke ontmoeting kerkenraden Brabantse Wal

Op dinsdag 21 april vergaderden (een groot deel van) de gezamenlijke
kerkenraden van de vier Brabantse Wal gemeentes over de toekomst. We
begonnen met pot luck. Heel symbolisch voor wat we als gemeentes ook in
samenwerking doen: we brengen allemaal wat moois in. Daardoor ontstaat er een
prachtig gevarieerde maaltijd met voor elk wat wils en meer dan genoeg.
Marloes opende de avond met een citaat uit Handelingen 1 over ‘wachten op de
Geest'. Als kerken wil je al snel een stappenplan maken om de toekomst
tegemoet te gaan. Maar het is goed om te wachten. Niet stil te zitten, maar
verlangend te wachten. Te luisteren, te kijken en stappen te zetten. We deelden
welke verlangens wij hebben van ons geloof. Mooi om ook zelf eens over na te
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denken. Waar verlang je naar voor je leven, de kerk en de samenleving? Wat hoop
je van God, Jezus, je geloof?

Na het eten begon het harde werken. Al eerder vulde iedere gemeente een soort
‘gemeentescan’ in: Kerk in Kaart. Dit gaat over zeven onderwerpen: eredienst,
pastoraat, diaconaat, missionair zijn, vorming en toerusting, bestuur en financién.
Hoe gaat dat nu en hoe zie je dat over 8 jaar? Daarover sprak iedere kerkenraad
de afgelopen tijd met Marloes. Nu was het tijd om ook van elkaar te ontdekken
hoe het ervoor staat.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we over deze 7 onderwerpen doorgedacht: hoe
kunnen we in samenwerking met elkaar en met mensen rondom en buiten de
kerk verder komen? Kunnen we elkaar ondersteunen en inspireren, van elkaar
leren, dingen aan elkaar overlaten?

Het was een eerste kennismaking en verkenning, maar er werd geanimeerd
gesproken, gebrainstormd en zeker ook gelachen. De kerkenraden en colleges
gaan hiermee verder. O6k met dat lachen, want vreugde is belangrijk! Natuurlijk
zullen de kerkenraden u informeren en consulteren zodra er wat meer concrete
gedachten ontwikkeld worden.

En voor de zekerheid herhalen we nog even: het streven is dat alle vierplekken in
stand blijven. Juist door op diverse gebieden samen te werken, kan dat.

De komende tijd proberen we te ontdekken waar de Geest ons heen waait. In
ieder geval zal dat ‘naar elkaar’ zijn. Als mensen onderling en als mensen met God.
We eindigden de avond dan ook met een ‘pop-up’ gebed. Want we geloven dat
we ook deze weg mogen gaan met God.

Ds. Marloes Meijer

Vacature scriba

Charlotte heeft in de vorige Nieuwsbrief over het besluit van de kerkenraad
geschreven dat zij in september het voorzitterschap aan mij overdraagt. De ene
vacature is vervuld en dat betekent dat er een andere vacature zal ontstaan,
namelijk die van scriba. Bij deze doet de kerkenraad een beroep op u om mee te
denken over mogelijke kandidaten voor scriba. U kunt zelf een stap naar voren
zetten voor deze functie en bij de scriba inlichtingen inwinnen wat deze functie
inhoudt. Daarnaast is het mogelijk om namen van gemeenteleden door te geven
waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt om scriba van onze gemeente
te worden. Wilt u hierover uw gedachten laten gaan?

Namens de kerkenraad, Eric van der Geer, scriba.

Save the Date
Dit jaar wordt de High Tea op donderdag 23 juli gehouden. Het programma staat
al in de steigers en belooft weer leuk te worden. De hapjes op de etagéres zijn dan
als vanouds weer smaakvol samengesteld door Ans en haar secondanten. Er
komt nog een uitnodiging via Rond de Kerken, zondagsbrief en gemeentebrief,
hou die dus goed in de gaten.

Hit
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Elke zondag staan nog steeds de kratten voor de voedselbank bij de ingang van
de kerk. Velen van u hebben enthousiast gereageerd op de actie eerder dit jaar.
Nog steeds zien we elke zondag houdbare producten in de kratten, waarvoor
onze hartelijk dank. De voedselbankhulp loopt wel het hele jaar door. Uw
producten zijn een welkome ondersteuning om aan de wekelijkse hulpvraag te
kunnen voldoen.

Hartelijke groet,

de diakenen

Kledingactie

Op zaterdag 2 mei organiseren wij een kledingactie van 10.00 tot 12.00 uur. De
kleding kan in plastic zakken worden afgegeven bij de Ontmoetingskerk. Deze
keer is de opbrengst bestemd voor de egels in de regio Bergen op Zoom en
Roosendaal. Met de opbrengst van de ingezamelde kleding kan ondersteuning
worden geboden aan initiatieven die zich inzetten voor hun bescherming en
verzorging. We hopen dat we samen een waardevolle opbrengst kunnen
realiseren.

Alvast bedankt, de Diaconie.

Uitnodiging busreis van de diaconie en PCOB op donderdag 21 mei

Het reisje gaat naar de Sint Jan de Doper in Waalwijk.

Bij aankomst in Waalwijk drinken we op het Raadhuisplein een kopje koffie of thee
met iets lekkers. Daarna is er een rondleiding met 2 gidsen in de Sint Jan de Doper
kerk. De kerk trekt al vanuit de wijde omgeving van Waalwijk de aandacht. Met zijn
19 koperen koepels en de lange slanke klokkentoren domineert de rooms-
katholieke kerk de skyline van Waalwijk. De grote koepel met de glas-in-loodramen
staat als een kroon op de kerk.

Na de bezichtiging van de kerk worden we in restaurant De Hooikar in Gilze
verwacht voor een heerlijk diner.

We verwachten om 20.30 uur weer terug te zijn in Bergen op Zoom.

Heeft u belangstelling voor deze reis? Stuur dan een mail naar of neem
telefonisch contact op met:

Ans de Laater tel: 06 30194696 e-mail: fam.de.laater@ziggo.nl

Ellie Groeneveld tel: 06 23628638 e-mail: jgroeneveldl@home.nl

Uw bijdrage voor deze dag is € 55 per persoon, dat u kunt overmaken op

NL10 RABO 0156761963 t.n.v. PCOB met vermelding Diaconie/PCOB reis

Mocht dit bedrag voor u bezwaarlijk zijn, neemt u dan gerust contact op met één
van de diakenen.

Er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar, geeft u zich snel op.

Opstapplaatsen:

13.15 uur Meilustweg ter hoogte van Boons supermarkt

13.30 uur Bolwerk Ontmoetingskerk

13.45 uur Gagelboslaan sporthal Gageldonk

Vergeet u niet een geldig legitimatie bewijs en uw zorgpas mee te nemen.
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Klokken hebben zich laten horen

Op 29 april hebben de klokken geluid om 16.20 uur (4.20 uur in de middag)
gedurende 5 minuten voor gewortelde kinderen in Nederland. Met deze
landelijke actie vragen initiatiefnemers aandacht voor de positie van ‘gewortelde
kinderen die hier zijn opgegroeid, maar nog altijd in onzekerheid leven over hun
toekomst. Het gaat om 420 kinderen. Met het klokkenluiden willen de kerken
letterlijk en figuurlijk de stem van deze kinderen versterken. Waar hun stem in
het publieke en politieke debat vaak te zacht blijft om gehoord te worden,
kunnen kerken die stem helpen dragen door op hetzelfde moment hun klokken
te luiden.

1

Berichten Brabantse Wal
Halsteren/Nieuw-Vossemeer
Zaterdag 2 mei 2026 Stekjesmarkt in de Sint-Martinuskerk 10.30 - 13.00 uur

Bergen op Zoom

Maandag 11 mei 2026 Lezing “Land van melk en honing(h)’' door Nanning Jan
Honingh. Een verhaal over 20 jaar groene landbouw met Bijbelse principes op een
hectare Zeeuwse grond in deze tijd. Aanvang 19.30 uur in de Emmalskerk te
Bergen op Zoom. Toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden ter
bestrijding van de onkosten.

Maak kennis met Maatjestennis

Bewegen is belangrijk — maar samen bewegen is ndég waardevoller. Daarom
organiseren Smash BoZ en LTC de Zoom het zogeheten maatjes-tennis: een
laagdrempelige en gezellige manier om in beweging te blijven.

Maatjestennis is speciaal bedoeld voor mensen met geheugenproblemen (zoals
dementie) of een fysieke beperking. Samen met een mantelzorger, partner of
begeleider wordt er op een ontspannen manier getennist. Sportief of ervaren hoef
je absoluut niet te zijn — het gaat niet om prestatie, maar om plezier,
betrokkenheid en samen actief bezig zijn.

Door samen te bewegen ontstaat er ruimte voor ontmoeting, plezier en sociale
verbondenheid. Het is een moment om even uit de dagelijkse routine te stappen
en samen iets positiefs te beleven. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte
welkom om eens vrijblijvend kennis te maken en de sfeer te proeven. Kom gerust
langs en ontdek hoe waardevol en leuk maatjestennis kan zijn!

Voor meer informatie of om een keer mee te doen, kunt u contact opnemen met
ons via dvvsmashdezoom@gmail.com of rechtstreeks met de tennisverenigingen
Smash 0164 258 252 en de Zoom 0164 251 659.

Groeten, Ellen Peerbolte en Jacolien de Haan

Reageren op de Nieuwsbrief?

Wil je reageren op deze Nieuwsbrief?

Dat kan via communicate@pgboz.nl. Of stuur een briefje naar de Taakgroep
Communicatie, Bolwerk Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom, of neem contact op -
met Eric van der Geer, 06-25097721.
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